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Geef klank aan je leven en luister naar het lied van je hart!

Social Media is een interessante contactvorm. Ik ontmoette daar Irma Lohman en al chattend kwamen

we er achter dat onze levenswegen veel overeenkomsten hebben. We willen allebei onze levensop-

dracht vormgeven, ieder op de eigen, unieke manier.
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Je bent opgeleid tot klassiek zangeres en je hebt geschitterd
in diverse grote musical- en entertainmentproducties van
Joop van den Ende en John de Mol. Daarnaast zong je op
diverse bedrijfsevents en gala’s. Je had een adempauze van
tien jaar vanwege je zwangerschappen en hebt het zingen
daarna weer opgepakt. Sta je met deze kunstvorm nu an-
ders op het toneel dan vroeger?

Absoluut! Mijn stem, het zingen, maakt inmiddels
een groot onderdeel uit van de missie die ik heb. Het
is letterlijk een van de instrumenten die ik mag in-
zetten om mensen te inspireren, motiveren, bewust
te maken, inzichten te verschaffen en vooral te
raken. Op mijn 17e begon ik aan het conservatorium
en had ik inmiddels drie concoursen gewonnen,
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waaronder het nu nog altijd befaamde Prinses
Christina Concours. Na vier jaar de opleiding te
hebben gedaan, kreeg ik de kans om in diverse pro-
ducties te zingen. Ik kon kiezen tussen de operapro-
ductie Carmen, of Cyrano de Musical van Joop van
den Ende. Ik koos voor de laatste. Na diverse din-
nershows opgeluisterd te hebben en op grote gala's
te hebben gestaan, met als hoogtepunt mijn optre-
den in 2002 tijdens het huwelijksfeest van koning
Willem Alexander en koningin Maxima in de Arena
waar ik voor 50.000 mensen optrad, diende de eerste
zwangerschap zich aan. Het was tijd voor een
nieuwe fase, namelijk die van het moederschap.
Daarmee kwam een tijdelijke stop wat betreft mijn
optredens.

Moederschap leidt tot nieuwe kans: mijn zielendoel
Tijdens mijn zwangerschappen stak ik er geen
moeite meer in om optredens te genereren. Ik miste
het eerlijk gezegd ook niet. Nadat ik 6 jongetjes (ei-
genlijk 7) op de wereld had gezet, begon het wel
weer te kriebelen. Waarschijnlijk besliste iets of ie-
mand dat het tijd was weer eens iets met mijn stem
te gaan doen. Dit is nu twee jaar geleden. Ik was een
opleiding voor coach/counselor begonnen en ging
op mijn site bloggen over de meest uiteenlopende
zaken die er naar mijns inziens toe doen in deze we-
reld. Verder gaf ik voiceXperience concerten waar ik
naast het zingen ook over de werking van de cha-
kra’s vertelde. Nadat ik een filmpje van dit concert
had doorgemaild naar prof. Paul de Blot kreeg ik het
verzoek van hem of ik dat ook eens zou willen
komen doen op Nyenrode. Natuurlijk voldeed ik
graag aan dit verzoek. Deze inspirerende hoogleraar
business spiritualiteit heeft een grote rol gespeeld in
het geboren worden van mijn missie: spreken in
combinatie met zang. Ik dook er gewoon maar in.
Had het idee dat ik weinig te verliezen had.

Vroeger, toen ik als zangeres werkte, vond ik spre-
ken over mezelf of de stukken die ik zong maar



niets. Durfde dat eigenlijk gewoon niet. Dat de
woorden tijdens dat gastcollege mijn mond uit-
stroomden en dat ik de mensen met mijn verhaal
mocht inspireren. Daar was ik zelf verbouwereerd
over. Er gebeurde die avond iets dat voor verbin-
ding, stilte en openheid zorgde. Mensen waren ge-
raakt. Alles kwam samen. De tot dan toe
onopgemerkte talenten, de interactie met de toe-
hoorders. Alles klopte gewoon. Ik voelde dat dit
mijn bestemming was, mijn zielendoel. Ik sprak
over mijn passie, over de missie die ik had om men-
sen anders te leren kijken naar dingen die hen in het
leven overkomen. Ik voel me zeer dankbaar om op
deze wijze overal mijn stem te mogen laten horen.
De focus ligt nu vooral op evenementen, lezingen,
congressen en colleges waar ik het spreken kan com-
bineren met mijn zang. Mensen empoweren, inzich-
ten verschaffen en raken zodat ze (weer) gaan
bewegen, authentiek durven zijn, het tij zelf keren,
hun leven niet slechts dromen, maar hun droom
leven! Dit doe ik door middel van mijn persoonlijk
verhaal te vertellen en interactie tussen het publiek
en mij te bewerkstelligen. Mijn slogan is dan ook:
Geef klank aan je leven, luister naar het lied van je
hart!

Naast al je werkzaamheden ben je vooral ook moeder en
heb je 6 (eigenlijk 7) kinderen. In hoeverre zijn jouw kin-
deren jouw Gidsen in het leven geworden?

Een kindje "krijg" je niet, maar mag je ontvangen. Tk
geloof dat we iets te leren hebben van elkaar, dus be-
halve dat ik hun ouder ben en ze bepaalde lessen wil
meegeven, geloof ik zeker ook dat zij niet voor niets
bij ons zijn. Zij hebben bepaalde lessen te leren die
zij bij ons kunnen opdoen. En ja, ik zie mijn kinderen
zeker als gidsen. Ik leer elke dag van ze. Wat ik heel
belangrijk vind is dat zij zich mogen ontwikkelen op
hun eigen manier. Natuurlijk wel binnen een be-
paald kader, maar ik zou niet willen dat ze gaan
leven volgens mijn gedachten, overtuigingen en ge-
dragingen. Wie ben ik om dat van hen te verwach-
ten? Zij zijn niet mij, net zo min dat ik hen ben. Tk
vind het belangrijk dat zij bepaalde keuzes kunnen
maken vanuit zichzelf. Niet volgens de opgelegde
normen en waarden van mij of mijn partner. Zij zul-
len hun eigen leven, hun eigen uitdagingen, relaties,
carriere, studie, geloof en werk "krijgen". Als zijnde
hun levenslessen. Wat hebben ze eraan als ik hen
datgene zou opleggen waar ik voor sta of vanuit ga,
als zij wellicht heel anders in elkaar steken? Tk wil
ze als ouder een stevige basis meegeven, zodat ze
uiteindelijk zelf op eigen wijze hun vleugels kunnen
uitslaan. Uitgaan van het individu vind ik belang-
rijk. Waar het bij de één belangrijk is de teugels te

laten vieren, heeft de ander een wat meer strakke
hand nodig omdat diegene zelf om duidelijke gren-
zen vraagt. Waar je bij de één aan een half woord ge-
noeg hebt, vraagt de ander om meer in details te
treden omdat het anders niet binnen komt.

Dan besluit je om een boek te gaan schrijven rondom het
thema authenticiteit, visie, dromen, talenten en spiritua-
liteit. Ik vraag me dan af: Waarom dit boek?

Door alles wat ik vooral de laatste twee jaar heb
meegemaakt en ik juist in een tijd van crisis de mooi-
ste talenten van mezelf heb mogen ontdekken.
Doordat ik me heb overgegeven aan het leven, angst
loslaat en durf te geloven in mezelf en het vertrou-
wen heb dat alles moet zijn op dit moment zoals het
is. En dat ik daar gelukkig mee kan zijn. Dat is wat
ik met de wereld wil delen. Dat je jezelf mag zijn,
dat je het tij zelf kunt keren, ongeacht welk pro-
bleem er speelt, en dat je niet slechts je leven moet
dromen, maar dat je je droom kunt leven! Als alles
je voor de wind gaat, je in je comfortzone kunt blij-
ven, dan hoef je ook geen aanspraak te maken op
krachten en capaciteiten waarvan je het bestaan niet
kon vermoeden. Juist doordat je uit al je zekerheden
wordt getrokken moet je wel. Je kunt dan drie din-
gen doen. Vluchten, bevriezen of vechten.

Vluchten is naar mijn mening een tijdelijke oplos-
sing. Waar je voor vlucht komt achter je aan uitein-
delijk, wat of wie het ook is. Wellicht in een andere
situatie of relatie, maar je krijgt het weer eens op je
bordje. Bevriezen is wellicht nuttig voor een bepaald
moment. Maar blijven staan levert je uiteindelijk
niets op. Je steekt je hoofd tijdelijk in het zand. Je
voelt je als verdoofd, maar die verdoving is een
keertje uitgewerkt. Dan blijft vechten over. Dat is
waar ik instinctief voor koos. Zoals een tijger haar
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tanden in haar prooi zet, zo zette ik mijn tanden in
diverse moeilijkheden die mijn pad kruisten. Inmid-
dels heeft het leven me geleerd dat je niet altijd alles
zelf in de hand hebt, hoe je ook vecht. Soms kom je
erachter dat je maar beter met het leven, met de te-
genslagen, mee kunt bewegen en beter geen weer-
stand meer kunt bieden.

Waar heeft jouw persoonlijke crisis je heen gebracht?

Naar mijn passie en mijn missie. Er vallen steeds
meer puzzelstukjes op zijn plaats waarom mij, mijn
partner, en ons hele gezin bepaalde dingen moesten
overkomen. Ik geloof dat elk huisje zijn kruisje heeft.
Het is een levenskunst om te leren omgaan met te-
genslagen en daar toch weer de cadeautjes in te kun-
nen ontdekken. Waar je op een gegeven moment
letterlijk met lege handen komt te staan is het wel
weer zo dat je die kunt vullen. Vaak met heel andere
dingen dan die je wellicht voor ogen had. Dat kan
je meestal achteraf inzien. Als je er middenin zit kan
het je zo opslokken dat er behalve stress, frustratie,
verdriet en woede geen plaats is voor iets dat ach-
teraf gezien veel mooier blijkt te zijn dan voor de cri-
sis. Als jij je van het probleem of de vervelende
situatie kunt loskoppelen, en toch probeert te kijken
naar wat er wél is, ben je een rijk mens. Vaak ont-
staan de mooiste ideeén en initiatieven als je alles
gaat bekijken door een andere bril. Daar schrijf ik
over in mijn boek. Hoe kun je nu dat succes en geluk
vinden? Het leven gaat op en neer. Mensen die diep
gezonken zijn vinden een totaal nieuw geluk of
route in hun leven dat hun echte bevrediging geeft.
Durven gaan voor je talenten, je droom gaan uitvoe-
ren, ongeacht wat anderen ervan vinden. Je crisis
kan dan een wake-up-call worden.

Authenticiteit is de sleutel voor hoe je in het leven
staat. Of jij je hart durft te volgen. Als je namelijk niet
weet wie je echt bent, dan kun je wel bouwen, maar
misschien doe je dit wel op het verkeerde of een
wankel fundament. Dan zal er veel kunnen instor-
ten in jouw leven en vraag jij je constant af waarom
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er niets lukt, waarom je relaties mislukken, je telkens
een andere baan wenst etc. Dat kun je voorkomen
door op zoek te gaan naar jouw echte zelf. Jouw au-
thentieke ik. Ik sta bekend als authentiek mens. Tk
doe alles vanuit mijn hart. Wat er in me opkomt, zeg
ik en handel ik naar. Zonder schaamte of schroom.
Er is altijd wel een facet van mijn verhaal dat reso-
neert met iets dat anderen zelf hebben meegemaakt,
waar die ook mee worstelen en dat door mijn open-
heid en positiviteit ervoor zorgt dat ik hen een hart
onder de riem mag steken. Mensen voelen het als je
puur en echt bent. Laat de donkere periodes in je
leven een uitnodiging zijn om juist daarin het licht
te vinden. Jouw licht en ervaar dat juist dan jouw ta-
lenten en gaven zullen oplichten.

Heeft de crisis jou in zijn macht?

Uiteindelijk bepaal jij nog altijd hoe jij tegen tegen-
slag of geluk aankijkt. Ik koos voor het halfvolle glas
en niet voor het halflege. Ik heb er bewust voor ge-
kozen geen slachtoffer te willen zijn van mijn leven.
Dat is iets waarvoor je heel bewust kunt leren kie-
zen. Ook ik ken de emoties van angst, eenzaamheid
en weerstand. Door te leren loslaten wat er ooit eens
was, en te durven vertrouwen op jezelf, op het uni-
versum, je engelen, op God, kun je ervan uitgaan dat
je datgene weer mag ontvangen waarvoor jij bent
geboren. Dat betekent wel dat je naar jezelf zal moe-
ten kijken, en dat je zelf het heft in handen zal moe-
ten nemen. Als jij authentiek bent, weet waar je voor
staat en waar je hart ligt, dan kan ook jij jouw zie-
lendoel vinden.

Je wilt bij je boek ook een cd toevoegen: met jouw mu-
ziek/zang?

Dat klopt. Mijn boek is gekoppeld aan een cd en
slaat een brug van jouw leven - en de reis die je
daarin maakt - naar de wereld van muziek en zang.
In vijf hoofdstukken (stappen) begeleid ik je in een
transformatieproces. Wat mijn boek onderscheidt
van andere boeken is het feit dat er een cd met door
mij gezongen nummers bij is. Via mijn boek inclusief
cd kan ik bij iedereen in de kamer doorklinken en
hopelijk ook doordringen tot ieders ziel. Het gaat
om de reis die ik met vallen en opstaan aan het leven
ben. Ik gun mensen een kijkje in mijn leven en de
reis die ik maak. In de hoop dat ze zichzelf erin kun-
nen herkennen en ik ze mag inspireren met wat ik
ze te vertellen heb en met mijn zangstem. Het is
zoals het is: C'est la vie! Geef klank aan je leven, luis-
ter naar het lied van je hart. <
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